Opening

Buiten bij de grote ramen verbranden we de palmtakken.
De as en de bijbel worden naar binnen gebracht door Sietkse en Simone.

Zingen: Wij die met eigen ogen (RB 1-238)
Sietske: Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

(allen) en het werk van zijn handen nooit loslaat.

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader,

die ook als een moeder voor ons is,

van Jezus Christus de Levende,

door de heilige Geest

(allen) Amen

Drempelgebed: Psalm 69 (uit: Vieren en brevieren)

Met het water aan de lippen
zink ik als in drijfzand weg,
in een bodemloos moeras.
Schor geschreeuwd

en blind gestaard:

God, waar ben je?

Meer dan mijn hoofd
haren telt, zijn wie
dreigen en bedriegen,

en mij vals beschuldigen.

Als ik een dwaas was,
als ik schuld had, -
ben ik voor U geen open boek?

Laat mij niet beschamen

wie het van U verwachten

en wie naar U zoeken.

Want om U

verduur ik smaad,

ben ik een buitenstaander
zelfs voor wie mij lief zijn.
Opgebrand ben ik

aan de hartstocht voor uw huis.

Zingen: Een mens te zijn op aarde



Dienst rond de Schrift

Lector: Jeremia 14,7-12.19-22 (Simone legt boek klaar)

Zingen: Ja, het liefst zou ook ik (LB-945)

Dienst rond de as

Inleiding (Simone en Sietske gaan samen naar de Tafel)
Simone:

De Enige schiep ons
tot mens en spiegelbeeld.

Wij zijn de vreemdeling,
de haastige reiziger,
de wanhopige,

maar ook de soldaat op oorlogspad.
Ook die zijn wij:

mensen van vlees en bloed.

zwak van geest,

onwetend.

Op oorlogspad,
ook al leven we in vrede -
is oorlog niet geboden.

Die soldaat leeft in ons,

die vechten moet,

zich verdedigen.

Die met woorden als zwaarden,
daden als dolken

om zich heen

verbrandt, verschroeit, verkoolt
alles wat leeft.

De soldaat
die zichzelf buiten schot houdt.

Maar dat zien wij liever niet.
Zo graag wenden we ons af
van onze eigen slechte daden.
Zo graag stoppen we ze toe
onder de wollige deken

van ‘ach, het valt wel mee’.



Is dat ons leven:
het slechte doen en ons afwenden?
De putdeksel potdicht.

Of is er meer:

een sprankje hoop

als wij over de rand durven te kijken

van die put

diep in de spiegeling van het water?

Waar onze fouten en misstappen schitteren.

Durven wij ze onder ogen te komen?
Erop vertrouwend

dat we niet voorover zullen vallen.
Omdat De Enige ons vasthoudt,
altijd.

Omdat de mensenzoon, Jezus van Nazareth
in ons leeft en lijden moet.

Verbrand, verschroeid, verkoold

als stof en as.

Is er meer?

Sietske:

Als de mens in Genesis het paradijs wordt uitgestuurd zegt God tegen Adam en Eva:
Genesis 3

[19] Zweten zul je voor je brood,

totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:

stof ben je, tot stof keer je terug.’

De bittere basis van wie wij zijn. Dat herinneren we ons vandaag met het teken van
as op ons hoofd.

Zegening van de as

Simone gaat naar de as:

Met het water aan de lippen bidden wij daarom:
Ene God,

in onzegbaar lijden en verdriet,

in het hartverscheurend huilen van mensen,

in de tranen van de wereld, in vergoten bloed:

bent u met ons?

Uw naam, ik-zal-er-zijn, verbinden wij
aan deze verbrande aarde, aan deze verbrande takken, aan deze as.



Dat zij, besprenkeld met levend water,
uitzeggen dat lijden, verdriet en dood,
dat zij niet het einde zijn en ongehoord en ongezien.
En dat uit deze as, nieuw leven herrijst, nieuw begin.

Simone besprenkelt de as

Jullie allen zijn uitgenodigd om getekend en gezegend te worden door deze as,
als teken van onze sterfelijkheid

en als teken van het nieuwe leven

dat ligt besloten in deze as

en in de belofte van Gods nhaam van Adem:

ik-zal-er-zijn.

Sietske en Simone geven een askruisje op het hoofd.
Zegenspreuk: Teken van sterfelijkheid en nieuw leven
Zingen: Blijf met uw genade bij ons

Simone:

Laten wij bidden:

Wees mij genadig, o God.
Om wat ik U misdaan heb.
Reinig mij ....

Spoel onrecht van mij af
en was mijn fouten weg.
Wees mij genadig, o God.

Veeg mijn misstappen uit
en mijn kwade gedachten.
Om wat ik U misdaan heb.

Geef mij een zuiver hart

en een vastberaden geest.

Reinig mij ...

Leer mijn lippen Uw woord opnieuw

want mijn offers wilt U niet
alleen dat ik spreek van U.

Afsluiting

Sietske: Zegening



